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“Mensen zijn op
een houvastin hunl

ek

GEZEID

“Een boodschap
van een
overledene kan

de nodige rust
bieden”

NATASCHA LEROY

Medium

BIiO

PRIVE
Natascha Leroy (47) en Geert
Timmerman wonen'in de Frere
Gregoirestraat in Zedelgem.

- Natascha is afkomstig uit het
Brugse, maar kwam in 2000 in
Zedelgem wonen.

LOOPBAAN

Ze werkt als zorgkundige in het
AZ Sint-Jan in Brugge. Daar-
naast heeft ze haar eigen
praktijk met winkel ‘Het Enge-
lenhuisje’ bij haar thuis. Daar
doet ze aan coaching, healing,
kaartlegging, mediumship, :
reflexologie, relaxatietherapie,
trauma, pet healing en geeft ze
cursussen en workshops.

We zien Natascha Leory, die initieel begon als engelentherapeute, met de aartsengel Michaél. (Foio BC)
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geintrigeerd door het spirituele en alles wat buitenaards
en mysterieus was. In 2011 startte ze haar eigen praktijk

‘Het Engelenhuisje’ waarin ze mensen helpt zoeken naar

antwoorden op levensvragen. Al elk jaar is haar klanten-
bestand verdubbeld. “Mensen zijn op zoek naar een hou-

==

Wanneer is je interesse voor
spiritualiteit ontstaan?
Natascha Leroy: “Al sinds mijn
puberteit heb ik interesse voor het
spirituele, voor alles wat buiten-
aards en mysterieus is. Op mijn
achttiende ben ik voor de eerste
keer naar een kaartlegster geweest
omdat ik zelf met vragen zat. Iets
later kocht ik mij dan zelf een set
kaarten en zo ben ik er steeds ver-
der ingerold.”

vast in deze razendsnel draaiende wereld”, weet ze.

Waarom ben je een eigen
praktijk gestart?

“Ik heb door de jaren heen ver-
schillende cursussen gevolgd
waaronder kaartleggen, healing,
mediumship, enzovoort. Steeds
meer mensen vroegen mij om
hun kaarten te leggen en zo is het
idee gegroeid om een praktijk op
te starten. En zo geschiedde in
januari 2011. Tot op vandaag
combineer ik de praktijk nog al-

tijd met een halftijdse job als

zorgkundige, maar het is mijn.

droom om op termijn te kunnen
leven van mijn praktijk.”

Is je praktijk gegroeid de af-
gelopen vijf jaren?

“Elk jaar verdubbelt mijn klanten-
bestand. Je hebt natuurlijk de
mond-tot-mondreclame,  maar
daarnaast zijn er nog verklarin-
gen. Zo zijn er heel wat mensen
met een katholieke achtergrond
die moeilijkheden hebben in hun
leven, waarop de Kerk hen geen
antwoord geeft. Ze zijn zoekende
en stellen zich open voor het spiri-
tuele. Er zijn ook veel mensen die
op zoek zijn naar antwoorden op
levensvragen en mensen die zoe-
ken naar een houvast in deze ra-

zendsnel draaiende wereld waarin’

ze soms niet meer meekunnen.”

Voor wat kunnen mensen bij

Jje terecht?- :

“In Het Engelenhuisje help ik je
zoeken naar antwoorden op le-
vensvragen. Dat kan via orakel-
kaarten of via mediumship waar-
bij contact wordt gezocht met
dierbare overledenen.”

“Kom je steeds voor hetzelfde pro-
bleem te staan, ben je moe, vind
je je levensdoel niet, dan zijn je
chakra’s misschien geblokkeerd
en is de energiestroom in je li-
chaam uit balans. Door een aan-
gepaste healing kan ik de blokka-
des opsporen en via helende ener-
gie het lichaam stimuleren om
zichzelf te herstellen.”

Wellicht ontmoet je ook men-
sen die sceptisch staan tegen-
over wat je doet?

“Dat is zeker, maar ik heb al ge-

zoek naar
even’”

leerd om daar mee om te gaan. Je
ziet het meteen aan mensen als ze
niets hebben met het spirituele,
maar dan laat ik ze met rust. Elk
heeft recht op zijn of haar manier
om in het leven te staan.”

Ik zie bedankingskaartjes
staan in je praktijk. Heb je al
veel mensen kunnen helpen?
“Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Zo
staat hier een kaartje van een
vrouw die bang was om aan kin-
deren te beginnen en om naar de
gynaecoloog te gaan door iets wat
in haar verleden was gebeurd. Ze
had van alles geprobeerd, maar
niets hielp. En toen is ze bij mij
terechtgekomen. Na enkele ses-
sies durfde ze zwanger te worden
en binnenkort bevalt ze! Uit de
kracht van die mensen put ik
mijn eigen energie (glimlacht). 1k
heb ook al kinderen geholpen. Zo
was hier een kindje dat slecht
sliep en nachtmerries had. De ou-
ders hadden bij allerlei dokters ge-
weest, maar vonden niet de juiste
hulp. Na enkele sessies healing
kon het kindje beter slapen en
was het verlost van nachtmerries.”

Je bent dus ook een luiste-
rend oor. In feite ben je soms
een beetje psycholoog?

“Ik ben een medium. Al gebruik
ik dat woord niet graag, omdat het
zweverig klinkt. Maar het is nog
altijd een betere term dan waar-
zegster. Daar huiver ik echt van
(lacht). Zelf noem ik me Tascha.”
“Om op je vraag terug te komen,
ik ben inderdaad een luisterend
oor voor de mensen maar ik zal
mensen nooit afraden om naar
hun psycholoog of dokter te gaan.
Soms denk ik wel eens bij mezelf:
wat slikt die persoon toch allemaal?!
Maar dat hou ik voor mezelf.”

Je geeft ook workshops en
wat opvallend is: de work-
shop ‘contact met overlede-
nen’ is altijd snel volzet. Wat
is je verklaring daarvoor?

“Sommige mensen zijn heel be-
nieuwd naar een boodschap van
een overledene. Omdat ze nog
een vraag hebben of omdat ze
geen afscheid hebben kunnen ne-
men. Ze willen nog iets horen van
hun geliefde, kinderen, ouders of
grootouders. Die boodschap geeft
hen troost en daardoor vinden ze
de rust die ze nodig hebben.”

Verwachten mensen soms
niet te veel?

“Dat valt goed mee. De mensen
beseffen dat ikzelf de antwoorden
niet bepaal, ik ben het medium
dat de antwoorden doorgeeft.
Maar er zijn inderdaad mensen
die willen dat ik elke week hun
kaarten leg, maar dat doe ik niet.
Simpelweg omdat je toekomst zo
snel niet verandert.” (BC)



